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 Kijk omhoog. Vrij dichtbij hangt 
de maan. De laatste keer dat er 
mensen rondliepen is bijna vijftig 

jaar geleden. Sindsdien kwam de mens 
niet verder dan een duizendste van die 
afstand: het International Space Station 
(ISS) bevindt zich daar, op slechts 400 
kilometer hoogte. Zo doen de maanlan-
dingen denken aan de reis van de Viking 
Leif Eriksson die rond het jaar 1000 als 
eerste Europeaan Amerika ontdekte, 
maar weer vertrok. Daarna duurde het 
nog bijna 500 jaar vooraleer Columbus 
het continent ‘herontdekte’. 
Enter Elon Musk. Als Tesla-baas wordt 
hij met Henry Ford vergeleken, als 
oprichter van SpaceX is hij Columbus in 
het kwadraat. Hij is een durfal die geen 
dollar spaart om zijn droom na te jagen, 
namelijk, het stichten van een buiten-
aardse kolonie op Mars! Let wel: de rode 
planeet is gemiddeld zeshonderd keer 
verder dan de maan. 
Fantasie, kun je denken. Grootspraak 
misschien. Maar dan ben je naïef. Ik 
twijfel geen seconde of de mens vestigt 
zich op Mars en ik denk dat u en ik het 
nog mee gaan maken ook. Elon Musk wil 
al in 2024 de eerste mensen heenzenden. 
De reis duurt zeven maanden. 
SpaceX bouwt voort op wat de knots-
gekke Space Race van de Koude Oorlog 
voortbracht. Het bedrijf finetunet de ou-
de rocket science van Nasa, maar met dit 
verschil dat SpaceX inzet op herbruik-
baarheid. ‘Als schepen niet herbruikbaar 

zouden zijn, zouden de Verenigde Staten 
niet bestaan,’ hoorde ik Elon Musk zeg-
gen en daar zit wat in. 
Natuurlijk bleef de ontdekkingsreizigers 
van weleer geen rampen bespaard, maar 
als ze na elke reis opnieuw een schip 
hadden moeten bouwen, dan hadden ze 
niet snel nieuw land in zicht gekregen. 
De lanceerraketten van SpaceX keren 
daarom netjes terug op aarde nadat ze 
een serie satellieten of een ruimteschip in 
een baan rond de aarde hebben gebracht. 
Je waant je in een scifi-film als je de 
boosters verticaal ziet landen, maar het 
gebeurt echt, op Cape Canaveral, Florida.

Rijkdommen, avontuur, handel, het ver-
spreiden van een religie: voor de zestien-
de- en zeventiende-eeuwse ontdekker 
golden talloze redenen om te vertrekken. 
Voor Musk geldt er maar één: de mens-
heid in stand houden. In het antropoceen 
liggen rampen op de loer, maar kijk, als 
je de menselijke soort verdeelt over twee 
planeten, dan wordt de kans op uitster-
ven nagenoeg nul.
In 1969 keken 500 miljoen mensen 
hoe Neil Armstrong voorzichtig het 
trapje van de maanlander van Apollo 
11 afdaalde om als eerste mens voet op 
de maan te zetten. Als SpaceX de eerste 
mens op Mars afzet, dan zal dat de best 
bekeken uitzending, maar vooral de 
meest indrukwekkende wetenschappe-
lijke prestatie tot dan toe worden. n

Jelte Posthumus woont in Groningen 
en is daar docent geschiedenis  op het 
Willem Lodewijk Gymnasium. Hij schrijft 
al jaren over het onderwijs. Daarnaast 
is hij radiopresentator voor Glasnost, 
een Gronings radioprogramma over 
kunst en cultuur. Ook is hij muzikant en 
filmliefhebber.
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‘Rijkdommen, avontuur, 
handel, het verspreiden 
van een religie: 
voor de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse 
ontdekker golden talloze 
redenen om te vertrekken’

Seminar
LESGEVEN OVER
WOII EN DE HOLOCAUST
Van 26 december 2020 tot 3 januari 2021 organiseert CIDI in 
samenwerking met de International School for Holocaust Studies 
van Yad Vashem in Jeruzalem een seminar voor docenten 
middelbaar onderwijs die les geven over de Sjoa en WOII.

Geïnteresseerd?
Bel voor meer informatie  met CIDI: 070-364 68 62.
Kijk op http://holocausteducatie.nl of www.cidi.nl

AANMELDEN/INSCHRIJVEN KAN TOT 5 OKTOBER 2020.
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