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 Elke Amerikaanse scholier kent de nach-
telijke tocht die Paul Revere op 18 april 
1775 maakte om vanuit Boston de patri-

otten in de plaatsjes Lexington en Concord te 
waarschuwen voor de komst van de redcoats. 
De Engelse soldaten waren van plan de op-
standige kolonisten een lesje te leren. Revere 
ging zo snel als mogelijk richting de stad-
jes, ondertussen de burgers waarschuwend 
wapens te pakken om zich voor te bereiden 
op de strijd die het begin vormde voor de 
Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783). Paul 
Revere’s ride was (en is) een begrip voor me-
nig scholier. Revere werd een held, het paard 
werd vergeten. Zelfs de naam van het dier is 
niet meer te achterhalen. Paul Revere (vereeu-
wigd in een gedicht en een song van Johnny 
Cash) had het bruine dier geleend, vandaar.

Paard als commandant
Een paard waarvan de naam wel is blijven 
hangen in de gemeenschappelijke herinnering 
is Comanche. Het dier zou de enige overle-
vende zijn van de slag bij Little Big Horn op 
25 juni in 1876. Eigenlijk is het vreemd dat 
juist een paard deze slag heeft overleefd om-
dat generaal Custer van de Zevende Cavalerie 
de opdracht aan zijn soldaten had gegeven 
om hun eigen paarden dood te schieten en te 
gebruiken als dekking voor de snel oprukken-
de indianen. Er waren – tot verbijstering van 
Custer – meer indianen en die waren ook nog 
eens beter bewapend dan hij zich kon voorstel-
len. Custer en zijn mannen werden verslagen 
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Boven: Een illu-
stratie van Paul 
Revere’s ride uit 
de jaren veertig. 
Paul Revere en zijn 
paard hebben ook 
een standbeeld in 
het centrum van 
Boston.
Links: Comanche, 
de enige overleven-
de van de Slag bij 
Little Big Horn.

Dapper dier
Twee paarden uit de 
Amerikaanse geschiedenis

en gescalpeerd. De indianen waren voor even 
heerser over de omgeving. Twee dagen na de 
slag vonden soldaten van het Amerikaanse 
leger het zwaargewonde paard. Blijkbaar had 
zijn eigenaar, kapitein Myles Keogh, het dier 
niet willen doden en hoopte hij dat hij samen 
met de hengst de slag zou overleven. Keogh 
overleed, Comanche bleef in leven. Nadat de 
viervoeter was verzorgd en opgelapt werd het 
bevel uitgevaardigd dat het paard nooit meer 
een berijder zou hoeven dragen en voor eeu-
wig zadelloos zou blijven. In alle idiotie rond 
de Slag bij Little Big Horn besloot de legerlei-
ding om Comanche te bevorderen tot Tweede 
Commandant van de Zevende Cavalerie. Het 
dier symboliseerde blijkbaar de overlevings-
drang van de Amerikanen. Na zijn dood in 
1891 kreeg het paard een militaire uitvaart. 
De resten van het dier werden overgebracht 
naar Kansas waar het werd opgezet en nog 
steeds te bewonderen is in een museum. n

Op de slagvelden stierven evenveel paarden 

als soldaten. Toch krijgen paarden maar weinig 

aandacht in de geschiedenis. Terwijl ze zo’n 

belangrijke rol speelden. Want zonder paarden geen 

Hunnen en indianen. Zonder paarden geen Grote 

Trek en het opschuiven van de frontier. En zonder 

paarden geen onafhankelijk Amerika. 
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