
Afrikaanse pijltjes
Ik hou van archeologische voorwerpen, zoals deze 

pijltjes. Ik heb ze ooit gekocht op een verzamelbeurs. 

Ze komen uit de Sahara. Ondanks dat ze zo klein 

zijn, kun je zien dat ze mooi bewerkt zijn. Wat mij 

aanspreekt is dat het heel oude voorwerpen zijn, door 

mensen gemaakt. Een fossiel is natuurlijk ook heel 

oud, maar juist omdat deze pijlpunten door mensen 

zijn gemaakt, heeft het voor mij extra waarde.   

Kleiolokaal van...

Dit is het lokaal van Hester Koers, docent geschiedenis 

aan het Minkema College in Woerden. Zij geeft dit jaar 

les aan 2-, 3-, 4- en 5-havo en 2- en 3-vwo. 

Hester Koers

We hebben sinds kort een beamer in het lokaal. 

Ideaal als er iets in het nieuws speelt. Dan gaat 

de beamer aan. Neem de abdicatie. Je kunt 

hier meteen op inhaken door iets te vertellen over de ge-

schiedenis van de Nederlandse monarchie. Dat Nederland 

bijvoorbeeld nog niet zo lang een koninkrijk is of wie de 

voorgangers van koning Willem-Alexander waren. Voor 

mij is dit een manier om de actualiteit aan de geschiedenis 

te koppelen. Ik hoop dat leerlingen de wereld daardoor 

ook beter zullen begrijpen.
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Romeinse munten
Samen met mijn collega die Grieks en Latijn geeft, 

heb ik een workshop over Romeinse munten georga-

niseerd voor leerlingen in de onderbouw. Het was op 

vrijwillige basis, na schooltijd. Na een korte inleiding 

over archeologie en de munten, mochten leerlingen 

de munten met een tandenborstel schoonmaken. Met 

een informatieblad als hulpmiddel hebben ze ver-

volgens uitgezocht uit welke tijd de munten komen, 

waar ze gemaakt zijn en waar ze voor bedoeld waren. 

Na afloop kregen we veel positieve en leuke reacties 

van de leerlingen. In elke klas zit wel een leerling die 

stiekem heel erg van geschiedenis houdt, maar dat 

niet altijd hardop durft te zeggen. Die had je nu al-

lemaal bij elkaar. 

Nieuwe wereld
Rond 1900 waren stereofoto’s zoals deze heel populair. 

Vaak waren ze van exotische locaties. Dit is een mooi 

voorbeeld van een stereofoto van Egypte. 

Het was een wereld die mensen in Europa 

natuurlijk nooit te zien kregen. Nu is alles zo 

gewoon. Je kijkt op internet en je weet hoe een 

stad eruit ziet. Vroeger was dit  hoe mensen zich voor-

stelden hoe Caïro er uit moest zien. Een hele nieuwe 

wereld die je alleen op deze manier kon ontdekken. 

Afrikaanse pijltjes
Ik hou van archeologische voorwerpen, zoals deze 

pijltjes. Ik heb ze ooit gekocht op een verzamelbeurs. 

Ze komen uit de Sahara. Ondanks dat ze zo klein 

zijn, kun je zien dat ze mooi bewerkt zijn. Wat mij 

aanspreekt is dat het heel oude voorwerpen zijn, door 

mensen gemaakt. Een fossiel is natuurlijk ook heel 

oud, maar juist omdat deze pijlpunten door mensen 

zijn gemaakt, heeft het voor mij extra waarde.   
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Kinderboek
Ik gebruik het boek Zomaar een 

straat door de eeuwen heen zo nu 

en dan in de les. Het gaat over de-

zelfde straat maar telkens in een an-

dere periode in de geschiedenis. Zo 

krijg je een indruk van hoe mensen in 

een bepaalde tijd leefden. Een beetje 

zoals ze vroeger met de Isings-platen 

deden. Je kunt er veel op laten zien 

en aanwijzen. Het is eigenlijk een 

kinderboek, maar leerlingen vinden 

het mooi.

Heb je ook een bijzonder lokaal en wil je daarover vertellen in Kleio? Stuur dan een berichtje naar redactie@vgnkleio.nl.

‘In elke klas zit wel een 
leerling die heel erg van 
geschiedenis houdt, maar dat 
niet hardop durft te zeggen’
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