
Kleiolokaal van...

Dit is het lokaal van Eugène van der Horst, docent geschiedenis 

aan het Jeroen Bosch College in ‘s-Hertogenbosch. 

Hij geeft dit jaar les aan 4- en 5-havo en 4-, 5- en 6-vwo. 

Eugène van der Horst

 Geschiedenis is voor mij een vak van verhalen. Ik 

vind het belangrijk om dat te brengen in de les, 

het verhalend leren. Tegenwoordig wordt er heel 

hoog opgegeven over activerende didactiek, maar als 

iedereen dat gaat doen, is het niet leuk meer. Elke les een 

verhaal hoeft ook weer niet. De variatie, dat is belangrijk. 

Dat houdt de lessen interessant. 

Erfgoedroute
Samen met een collega ontstond het idee om leerlingen 

tijdens de stadswandeling een aantal instellingen in Den 

Bosch te laten bezoeken. Het Noordbrabants Museum, 

het Stadsarchief en de afdeling Bouwhistorie, Archeologie 

en Monumenten (BAM) van de gemeente hebben dit idee 

overgenomen en een erfgoedroute ontwikkeld met bijbe-

horend boekje. We hebben de route al een keer, met succes, 

uitgeprobeerd. Geschiedenis is niet iets wat alleen binnen 

een lokaal plaats moet vinden. Je moet ook dingen zoeken 

die interessant zijn voor leerlingen buiten het lokaal.
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Relieken
Tijdens een trip naar Rome kocht mijn vader een spijker van het kruis van 

Christus in de pelgrimskerk Santa Croce. Daar werden ze met bosjes verkocht. 

Als ik het over relieken heb in de middeleeuwen, geef ik de spijker door in de 

klas. Ik verwijs dan meteen naar het Onze Lieve Vrouwe mirakelbeeld hier in 

‘s-Hertogenbosch in de Sint-Janskathedraal. Ze leren daardoor dat relieken ook 

dicht bij huis bestaan. 

Mona Lisa
Mijn vrouw vond deze poster van de Mona Lisa niet 

zo mooi in onze huiskamer. Nu hangt hij hier in het 

lokaal. Het werkt goed als voorbeeld tijdens de lessen 

over de renaissance en de schilderkunst van die tijd. 

Een leerling uit de brugklas vroeg ooit aan mij of dit 

de echte was. Daar moest ik wel even hard om lachen. 

Boek
Leerlingen die het hoogste cijfer halen voor het examen 

geschiedenis, krijgen van mij een boek tijdens de diploma-

uitreiking. Dit jaar had een leerlinge een 9,3. Het is elk jaar 

weer spannend. 

Kleitablet
Een oud-collega gaf 

mij bij zijn afscheid dit 

kleitablet. Het is geen 

echte, maar ik zeg altijd 

tegen leerlingen dat ze 

het niet moeten laten 

vallen. Ik vraag ook 

altijd of ze een stukje 

willen voorlezen. Dat 

lukt ze natuurlijk niet. 

Fietsplaatje   u
In de jaren dertig had je een fietsplaatje achter op je fiets 

voor de belasting. Deze heb ik gevonden op Marktplaats. 

Het is er een uit 1935. Was je werkloos, dan ging er een 

gaatje in en hoefde je geen belasting te betalen.  n
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Tekst en foto’s: Maureen Mijne
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Hebt u ook een bijzonder lokaal en wilt u daarover vertellen in Kleio? Stuur dan een berichtje naar redactie@vgnkleio.nl.

‘Geschiedenis is voor 
mij een vak van 
verhalen’
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