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 Joseph Goebbels heeft van 1923 tot en met 
1945 dagboeken bijgehouden waarin hij 
niet alleen de gebeurtenissen in Duitsland 

beschreef, maar ook zijn gevoelens en ideeën 
daarover. Al in de jaren dertig publiceerde hij 
delen ervan in het Duits en Engels. De origi-
nele dagboeken liet hij bewaren in de Rijks-
kanselarij; een kopie ervan op glasplaten werd 
in 1944 begraven in de buurt van Potsdam. 
Deze kopie werd in 1992 in haar geheel terug-
gevonden in Russische archieven en is inmid-
dels in 32 delen uitgegeven.
In de workshop werd een les gepresenteerd 
en besproken die leerlingen inzicht moet 
geven in de chronologie van het Derde Rijk, 
in de begrippen die daarbij horen en in de be-
trouwbaarheid van dagboeken als historische 
bronnen, of in de discussie over dat laatste, 
die weer is opgelaaid met het verschijnen van 
het boek Wij weten niets van hun lot van Bart 
van der Boom.
De les is bedoeld voor (voor-)examenklassen 
havo en vwo waar de historische context 
Duitsland al is behandeld. Zo wordt de stof op 
een zinvolle manier herhaald en worden de 
voor het examen noodzakelijke vaardigheden 
geoefend. Leerlingen werken in groepjes aan 
de pittige, maar uitdagende opdracht. Het 
materiaal bij de les bestaat uit een tijdbalk op 
A3-formaat, waarop kaartjes in verschillende 
kleuren kunnen worden gelegd: bovenaan de 
begrippen, daaronder de gebeurtenissen, ver-
der aangevuld met fragmenten uit Goebbels’ 
dagboeken waarin die gebeurtenissen zijn te 
herkennen. Voor havo zijn in de tijdbalk twee  
extra bronfragmenten ingevuld, wat het ge-
makkelijker maakt de opdracht binnen de tijd 
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af te krijgen. Door middel van vragenbladen  
op havo- en vwo-niveau (eventueel als huiswerk  
mee te geven) worden de verbinding tussen de  
verschillende onderdelen van de tijdbalk en het  
vaardig omgaan met de bronnen gewaarborgd.
De opdracht wordt na elke ronde kort bespro-
ken en nog even nabesproken. Hierin kan de 
vraag aan de orde komen wat nu duidelijk is 
geworden over Goebbels als persoon, vooral 
omdat hij vaak meer emotioneel dan inhou-
delijk op de gebeurtenissen reageerde. Hoe 
betrouwbaar is een dagboek voor dit doel? 
Complicerend is dat Goebbels zijn dagboeken 
bewust voor het nageslacht bestemde.
De workshop werd ingeleid met authentieke 
foto’s en filmbeelden van nazi-Duitsland, 
waaronder de beroemde toespraak van 
Goebbels over der totalen Krieg. Er is een dvd 
verkrijgbaar, gebaseerd op delen van Goeb-
bels’ dagboeken, die voor dit doel in de les te 
gebruiken is. De dagboekfragmenten zelf zijn 
in verschillende uitgaven verschenen. n
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