
 Ik heb geen idee eigenlijk, ik weet niet eens hoe 
ik het moet uitspreken.’ Zo-
maar een reactie die we kregen 

van een van onze vrienden op 
de vraag: ‘Waar denk je aan als 
ik Srebrenica zeg?’ Journalisten 
die al even meegaan in het vak 
kunnen zich haast niet voorstel-
len dat de genocide in Srebrenica 
niet bij iedereen een bekend ver-
haal is. En daarom maakten we 
een trailer, met allerlei soortge-
lijke reacties zoals hierboven, om 
de urgentie van onze productie 
duidelijk te maken. Goed, niet 
ál onze vrienden reageerden zo 
op het onderwerp. Sommigen 
hielden een uitgebreide verhandeling over schuld, 
rechtszaken en genocide. Hadden ze dat op school 
geleerd? Een enkeling vertelde over een enthou-
siaste geschiedenisdocent die het onderwerp in 
de les had behandeld. Iemand anders kon zich 
nog herinneren dat er een Bosnisch meisje in de 
klas kwam en wist daarom het een en ander te 
vertellen. Twintigers en dertigers van nu weten 
weinig over deze recente geschiedenis. Zo blijkt 
uit een onderzoek van VPRO en Human dat drie 
op de vijf jongeren tussen 16 en 29 jaar niets wist 
over Srebrenica. Bij een recente rondvraag onder 
studenten van de lerarenopleiding geschiedenis, 
had de helft geen idee waar het over ging. En dat 
is niet gek ook, want uit recent onderzoek van his-

toricus Marc van Ber-
kel blijkt dat er in de 
geschiedenisboeken 
erg weinig aandacht is 
voor de genocide.1 Als 
die al genoemd wordt, 
dan gaat het vooral 
over de Nederlandse 
betrokkenheid en 
wordt er weinig con-
text gegeven. 

Srebrenica in 1995
In 1993 wordt Srebr-

enica uitgeroepen tot VN Safe Area. Het is dan 
al ruim een jaar oorlog en veel Bosniakken, ook 
wel Bosnische moslims genoemd, zijn gevlucht 
uit hun dorpen, die door het Bosnisch Servische 
leger zijn ingenomen. Srebrenica is overvol. In het 
stadje waar normaal gesproken een paar duizend 
mensen wonen, verblijven nu zo’n 40.000-50.000 
mensen. De stad is omringd door de Bosnische 
Serven. Vanaf 1994 levert Nederland een groep 
soldaten om het Bosnisch Servische leger vanaf 
observatieposten langs de grenzen in de gaten te 
houden. Daarnaast zijn ze ook aanwezig in de stad 
zelf, om medische en humanitaire hulp te bie-
den. Maar de toevoer van goederen naar de stad 

wordt al maandenlang afgeknepen en de situatie is 
in juli 1995 schrijnend. Er dreigt constant 
een aanval en op 6 juli 1995 beginnen de 
beschietingen. Dit resulteert in een over-
name van Srebrenica op 11 juli 1995. Dui-
zenden mensen vluchten uit hun huizen 
en zoeken veiligheid op de compound van 
Dutchbat bij de Nederlandse VN-soldaten. 
Daar worden zo’n 4.000-5.000 mensen 
opgevangen, anderen moeten buiten de 
hekken blijven. De Bosniakken weten uit 
eerdere gebeurtenissen uit de oorlog dat de 
Bosnische Serven vooral volwassen man-
nen vermoorden. Veel Bosniakse mannen 
kiezen er daarom voor om via de bossen te 
vluchten naar veilig gebied. Een groot deel 
van hen overleeft de tocht niet, doordat ze 

beschoten of gevangengenomen worden en geëxe-
cuteerd. De Bosnische Serven regelen  bussen om 
de Bosniakken naar veilig gebied te brengen, 
zeggen ze. De mannen en de vrouwen worden 
van elkaar gescheiden. De mannen  worden 
naar plekken gebracht waar ze – naar later 
blijkt – geëxecuteerd worden. De vrouwen  
worden in de richting van Tuzla gebracht, dat 
veilig gebied is. Onderweg vinden verkrach-
tingen plaats en de gehele tocht is onzeker. In 
totaal zijn er ruim 8.000 mannen en jongens 
vermoord. Nog altijd zijn niet alle lichamen 
gevonden. De drie grootste oorlogsmisda-
digers van deze genocide zijn Ratko Mladić, 
de generaal van het Bosnisch Servische leger, 
Radovan Karadžić, de president van Republika 
Srpska, de zelf uitgeroepen staat van de Bosnische 
Serven, en Slobodan Milošević, de president van 
Servië. Karadžić is in 2019 veroordeeld tot levens-
lang. Ook Mladić wordt veroordeeld, maar hij gaat 
in hoger beroep, dat proces loopt nog. Milošević 
overlijdt voordat de rechter een uitspraak kan 
doen.

Podcast
Zo’n ingrijpende gebeurtenis, zo dichtbij en zo 
kortgeleden. Met bovendien een Nederlandse rol, 
door de aanwezigheid van Nederlandse militairen  
die op vredesmissie zijn. En wat te denken van 
al die Bosniërs die tijdens of na de oorlog in Ne-
derland terechtgekomen zijn? De onwetendheid  
onder onze leeftijdsgenoten was voor ons reden 
om de podcast te maken. Acht afleveringen, 
waarin het verhaal van Srebrenica van dag tot dag 
wordt verteld. Vanaf 6 juli, als de beschietingen 
op de stad Srebrenica heftiger worden, tot 13 juli, 
wanneer de laatste inwoners en vluchtelingen van 
Srebrenica de compound van Dutchbat verlaten.  
Er kwamen ontzettend veel reacties op de podcast. 
Van twintigers en dertigers die de podcast met 
klapperende oren hadden geluisterd. Net als wij 
waren zij te jong in 1995 om te begrijpen wat er 
aan de hand was en hadden er vervolgens op de 
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Antwerpen. 
De gloriejaren
Michael Pye
Velen kennen Aan de rand 
van de wereld van de 
schrijver, een prachtboek 
dat de landen rond de 
Noordzee besprak in de 
middeleeuwen. Deze keer 
staat een stad centraal die 
uitgroeide tot een wereld-
stad in de westerse wereld. 
Mooie invalshoeken en veel 
informatie!
Bezige Bij | € 29,99

Niemandsland. 
Een Antarctische 
ontdekkingsreis
Adwin de Kluyver
Heerlijk boek om bij weg te 
dromen. De Kluyver maakt 
zelf de tocht naar de Zuid-
pool en vertelt ondertussen  
over allerlei historische 
personages die een minder 
succesvolle tocht hebben 
beleefd. Genoeg avontuur 
voor het avonduur.
Spectrum | € 22,99

Overleven in het riool 
van Lemberg. De laatste 
schuilplaats voor de 
Holocaust
Robert Marshall
Veertien maanden zien te 
overleven in een rioolstel-
stel onder de stad Lviv, 
geholpen door één man. 
Hoe ze het hebben over-
leefd en wat voor ellende 
ze allemaal meemaakten: 
lees en huiver.
Omniboek | € 18,99

Een kleine geschiedenis 
van de wereld aan de 
hand van schapen
Sally Coulthard
Zeer bijzonder, de manier 
waarop de auteur naar de 
wereldgeschiedenis kijkt. 
Soms hilarisch (over vissers-
truien en ruimteschapen) , 
soms om over na te denken 
(breien voor de overwin-
ning), maar steeds onder-
houdend.
Terra | € 22,99

Van Augustus tot 
Constantijn. De 
geschiedenis van het 
Romeinse Rijk aan de 
hand van tien keizers
Barry Strauss
De kenner had het al 
gezien: er waren meer dan 
tien keizers tussen Augus-
tus en Constantijn. Strauss 
heeft alleen de belang-
rijkste keizers en hun (mis)
daden beschreven vanwege 
hun grote impact op het 
Rijk en de periode erna.
Omniboek | € 29,99

De verliefde president. 
Hoe Warren Harding de 
roaring twenties begon
Willem Meiners
Na Wilson werd Harding 
president met zijn slogan  
‘return to normalcy’. Te-
vens de president van de 
Prohibition. Wat voor man 
was hij en op welke wijze 

heeft hij invloed gehad op 
Amerika? Zijn plotselinge 
overlijden in 1923 was een 
grote schok, uiteraard ook 
voor zijn minnares(sen).
Balans | € 22,99

Verre verwachtingen. 
Het bewogen emigratie-
avontuur van een wees-
meisje uit Groningen
Dirk Wolthekker
Roelfina ontvlucht het arme 
Groningen en belandt via 
Amsterdam, Zuid-Afrika, 
en Texas uiteindelijk in 
Chili. De schrijver (een ver 
familielid) ontrafelt de ge-
schiedenis, maar beschrijft 
ook de sociaaleconomische 
achtergronden van de ge-
bieden waar ze verblijft.
Balans | € 23,99

Rooswijk 1740. 
Een scheepswrak, zijn 
bemanning en het leven 
in de 18e eeuw
Martijn Manders en Laura 
van der Haar
Kort na de tewaterlating 
strandde het schip De 
Rooswijk voor de kust van 
Engeland. Over een groot 
gebied liggen onder water 
de spullen en de houten 
overblijfselen van het schip. 
De schrijvers (ook duikers) 
beschrijven wat ze zien, en 
ervaren hoe het geweest 
zou kunnen zijn aan boord 
en op de rede.
Balans | € 23,99

Uit beton gegoten. 
Groepsschuilplaatsen 
Type P
Hendrik Dijk en Rob Hoek-
stra (red.)
Bijzonder mooi uitgegeven 
boek over meer dan 580 
‘bunkerachtige bouwwer-
ken’ die eigenlijk niet zo 
genoemd mogen worden. 
Met mooie foto’s en hel-
dere uitleg wordt duide-
lijk waar ze precies voor 
dienden. Iets om leerlingen 
mee aan te zetten voor hun 
profielwerkstuk?
Matrijs | € 29,95

Vijfhonderd meter 
namen. De Holocaust 
en de pijn van de 
herinnering
Wim de Wagt
Over het ontstaan van het 
Namenmonument in Am-
sterdam is veel te doen ge-
weest. Ook nu het er staat 
is er discussie of het wel 
de juiste vorm heeft, op de 
juiste plaats staat etc. Voor 
wie wil weten hoe het er 
gekomen is en welke strub-
belingen er sinds 1945 zijn 
geweest met betrekking tot 
andere herdenkingsmonu-
menten, lees dit boek.
Boom | € 29,95 n

Onder redactie van Ben Vriesema.


