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 In dit leuke boekje neemt schrij-
ver en geschiedenisdocent Ed 
Arnold de lezer mee langs ruim 

dertig verschillende Franse an-
sichtkaarten uit de Eerste Wereld-
oorlog. Ansichtkaarten vormden 
een belangrijk deel van de cor-
respondentie tussen de soldaten 
aan het front en de achterblijvers 
thuis. Arnolds bijna dromerige 
analyses en beschrijvingen van de 
verschillende kaarten geven een 
interessant kijkje in het beeld dat 
de makers van deze, in onze ogen 
vaak zoetsappige, kaarten van de 
Grote Oorlog wilden schetsen en 
welke boodschap ze de soldaten 
en hun dierbaren wilden mee-
geven. Dat deze kaarten bewust 
een boodschap bevatten, wordt 
duidelijk uit de zorg waarmee de 
personen op de afbeeldingen 
poseren en hoe de verschillende 
elementen op de kaart zijn 
samengevoegd. Hiermee worden 
ook meteen de technische beper-
kingen van de fotografie, die in 
deze periode nog vol in ontwikke-
ling was, zichtbaar. Dit maakt het 
boekje ook een mooie illustratie 
van de stand van de fotografische 
ontwikkelingen in het begin van 
de twintigste eeuw.
Het enige nadeel aan het boekje 
is dat het taalgebruik nogal 
elitair is. Ook staan er veel Franse 
teksten in die de schrijver heeft 
nagelaten te vertalen. Dit maakt 
het wat lastig leesbaar. Maar 
eerlijk gezegd is dat niet echt een 
groot probleem omdat het boekje 
vooral om de ansichtkaarten gaat 
en de tekst alleen bedoeld is om 
de ogen van de kijker te sturen en 
de getoonde afbeelding van con-
text te voorzien. Naast de tekst bij 
de kaarten bevat het boekje ook 
enkele verklarende teksten die 
extra historische context bieden. 
Deze teksten zorgen ervoor dat 
de besproken kaarten net even 
wat beter begrepen kunnen 
worden.
Bijzonder leuk is ook de bijdrage 
van Jan de Vries, die voor de 
methode Tijd voor Geschiedenis 

Beelden voor het (thuis)front
blijven door dromerige kindjes en 
vrouwen, of soldaten met bossen 
bloemen te tonen. De strijdbare 
Marianne wordt zo langzaam 
vervangen door bezorgde vrou-
wen en kinderen. In de harten 
van de soldaten zal ongetwijfeld 
eenzelfde vervanging hebben 
plaatsgevonden. 

Quinten Koster

Kleiorecensies

in het kader van actief historisch 
denken en historisch redeneren, 
een opdracht op basis van het 
beeldmateriaal van Thuisfront 
heeft ontwikkeld. Het beeldmate-
riaal voor deze opdracht is ook op 
Facebook en Pinterest te vinden 
en is vrij te gebruiken. 
Al met al is het duidelijk dat Ed 
Arnold een mooie selectie van 
ansichtkaarten heeft gemaakt die 
samen een goed beeld schetsen 
van de wijze waarop Frankrijk 
probeerde het moreel van de 
soldaten en hun geliefden hoog 
te houden. In het begin van het 

boekje staan de kaarten nog bol 
van patriottistische symbolen en 
wordt volop de steun van de ka-
tholieke God gevraagd: ‘Voor God 
en vaderland!’ De kleuren rood, 
wit en blauw vormen het basispa-
let waarmee de prent is gekleurd. 
De Franse maagd Marianne staat 
vol vertrouwen, standvastig 
en trots met de Franse vlag te 
zwaaien en de oorlog wordt ge-
rechtvaardigd door de Duitsers af 
te schilderen als barbaren terwijl 
de Franse soldaten hun ridderlijke 
goedheid demonstreren. Maar in 
het verloop van het boekje lijkt 
het besef door te dringen dat 
deze oorlog toch niet ‘voor kerst’ 
gewonnen zal zijn. De kaarten 
gaan dan steeds meer de mensen 
aansporen om vooral hoopvol te 
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THUISFRONT
Een selectie Franse propagandakaarten 
uit de Eerste Wereldoorlog

Met een voorwoord van Hans Aarsman

  Zo’n 700 Franse fotostudio’s produceerden tijdens La Grande Guerre        

van ’14-’18 zo’n vijf miljard propagandakaarten in 80.000 verschillende 

uitvoeringen. In een golf van affectie tussen thuis en front en vice versa 

speelden ze een rol in het hoog houden van het moreel. Naast het oproepen van 

mooie herinneringen en het bieden van morele steun, zijn de boodschappen op 

briefkaarten ook nog eens kort, dus eenvoudig te censureren.

Haut les coeurs! Gloire au drapeau Français. Unis pour la liberté. A l’ aurore 

des grands jours triomphants …  Ondanks de propagandistische grandeur van 

de beeldkant wisten de ansichtkaartenmakers maar al te goed dat fotografi e 

niet slechts het medium van het realisme hoeft te zijn. Men manipuleerde 

naar hartenlust, zodat eigenbelang en zakeninstinct hand in hand konden 

gaan met het door de Franse overheid gewenste nationalisme en chauvinisme. 

De beschreven achterkanten zijn schokkend weinig verheven en ademen 

vooral praktische dagelijksheid. 

“Wat een bijzondere verzameling is dit. Je ziet de propaganda voor de oorlog in 

zijn meest geraffi neerde vorm. Groot is de tegenstelling met de realiteit. Een 

boek vol scherp gefi leerde oorlogsgekte.”  –  Hans Aarsman
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